14 october 1944.
Aan C Kous C2 Putten.

Eef we zijn thans op weg naar Hamburg.

We zijn allen nog goed gezond en hoop van jullie ook.

Eef je moet maar zien wat je doet, of je naar huis gaat of dat je thuis blijft.

Maar prakkiseer niet te veel hoor, want als de oorlog over is komen we weer thuis.
De Duitsers zijn heel goed voor ons.

Ik heb wel eens verlang naar jullie. Maar ik kan er goed tegen.

En als ik maar gezond blijf dan kom ik er best door.

Geef Janna en Evert een kus van me.

Evert heeft het zeker nog wel eens over papa.

Doe overal de groeten, vooral bij Hendrik-oom, wat kan het gauw anders gaan, maar
het kan oog gauw weer anders gaan.

Eef houd goede moed, laat dit briefje aan niemand lezen wat er in staat.

Laten we samen bidden en voor ons allen.

Gaat het goed met het varken en de kippen, als ze leggen eet al de eieren maar op, je
zult het even goed wel redden.

Ik weet ook niet zo veel te schrijven.

Voor allen een kus van me en een handdruk van me.

De groeten van je man C Kous, daag



